
  

    

November 
  

 

 
 

Mysteries, verhalen en 
ontdekkingen 
 

Wat hebben een raadselachtig middeleeuws kannetje, de wijk Céramique en een 
speurtocht met Kleio gemeen? Ze vertellen allemaal iets bijzonders over Maastricht. 
Jij kunt mee op ontdekking! In deze nieuwsbrief duiken we in mysterieuze objecten, 
spannende tentoonstellingen en inspirerende ontmoetingen. We blikken vooruit op 
2026, vieren de Limburgse Erfgoeddag en nodigen je uit om zelf archeoloog te zijn. 
Want geschiedenis is geen stoffig archief, maar een levend avontuur vol verhalen, 
verwondering en verbinding. Ga je mee? 
 

  



 

 

 

Raadselachtig zuigkannetje zoekt 
uitleg! 
 

In onze collectie hebben wij een bijzonder Andenne kannetje met groen 
loodglazuur. Het is afkomstig uit de late middeleeuwen en gevonden in de 
Grote Staat in Maastricht. Ooit werd zo’n kannetje gebruikt voor zieken of 
baby’s; een middeleeuwse zuigfles! Maar dit exemplaar heeft vijf (!) 
onderling verbonden kannetjes. Waarom? Medicijndosering? Ritueel 
gebruik? Wij weten het niet... Heb jij een idee of ken je een vergelijkbaar 
object? Deel je kennis met ons en help dit mysterie te ontrafelen. 
 

  

 

Ik weet hier meer over 

 

        

 



 

 

 

Nieuw jaar, nieuwe verhalen, 
nieuwe expo’s in 2026 
 

Het Maastricht Museum trapt 2026 af met drie bijzondere 
tentoonstellingen. Vanaf februari schittert het vijftiende-eeuwse 
Gerechtigheidspaneel, een meesterwerk vol symboliek. Tijdens 
Museumnacht op 10 april openen twee nieuwe exposities: een selectie uit 
de Wagner de Wit collectie, vol Maastrichts erfgoed, én een ode aan de 
iconische Kristalunie, met glasdesigns van Rozendaal en Verboeket. Een 
jaar vol verhalen, vakmanschap en verwondering staat voor de deur! 

Wil je weten waar wij achter de schermen mee bezig zijn? 
  

 

Naar de sneak peek!
 

        

 



 

12 & 26 november 

ArcheoHotspot – wijk Céramique 

 

Deze maand duiken we in de grond van de wijk Céramique! De plek waar 

de aardewerk fabriek Socièté Céramique stond. Wat zou hier nog meer 

gevonden zijn buiten verloren aardewerk resten? Jong en oud kunnen 

spelenderwijs leren door grondmonsters te zeven of oude voorwerpen te 

restaureren. Heb je zelf iets bijzonders gevonden? Breng het mee voor 

determinatie en ontdek de geschiedenis achter jouw vondst. Heb je een 

passie voor archeologie of  Maastrichtse geschiedenis? Dan mag je dit 

niet missen! 

  

 

Ik kom langs 

 

        

 



 

Museumnieuws 

Limburgse Erfgoeddag  
 

 

Het Maastricht Museum is trots op de nominatie voor de Treckpoel-prijs 

voor het boek ‘Pelgrimage naar Maastricht’ en feliciteert Carolien van ’t 

Hof met haar winst voor ‘Hellemoer’. Tijdens de eerste Limburgse 

Erfgoeddag spraken Astrid Smeets, Marthe Donders, Leen Roels en Joris 

Roosen over de rol van musea als verbindende plekken in de regio. 

Samen benadrukten zij het belang van samenwerking, 

publieksgeschiedenis en het levend houden van erfgoed. Wij kijken uit 

naar de volgende editie, waarin kennisdeling en participatie opnieuw 

centraal staan. Erfgoed leeft - en dat doen we samen! 

 
  

 

Daar wil ik meer over weten
 

        

 



 

 

Op pad met Kleio! 
Een speurtocht vol geschiedenis 
 

Ga samen met Kleio op avontuur door het museum. Speciaal voor jonge 
onderzoekers die geschiedenis van Maastricht willen ontdekken op een 
speelse manier. Kleio is de Griekse muze van de geschiedenis en... ze 
woont in het Maastricht Museum! Maar Kleio heeft een probleem: haar 
schatkist zit op slot. Alleen met jouw hulp kan ze de code van het slot 
kraken. Voor je hulp verdien je natuurlijk ook een bijzondere beloning. 
Nieuwsgierig? Vraag bij de museumbalie naar Kleio en start je 
ontdekkingstocht. 
 

  

 

Ik ga op pad 



 

 

        

 

Lekker griezelen! 

De spookverhalen gemist? 
 

In oktober hebben we spannende filmpjes gemaakt met spookverhalen 
over Maastricht naar de verhalen van Pierre Kemp. Heb je het gemist of 
wil je het nog eens terugkijken? Je vindt ze op ons youtube kanaal. 
 

  

 

Die wil ik zien



 

 
 

Enquête 

 

Win 2 toegangstickets voor het 
Nederlands Openluchtmuseum in 
Arnhem! 
 

Wat vond jij van de Maand van de Geschiedenis? Heb jij een activiteit 

bezocht in oktober, zoals de rondleiding van Jo Coenen, Pieter 

Stockmans, duimpotjes gemaakt of deelgenomen aan de speurtocht van 

Kleio? Doe dan mee aan het onderzoek en maak kans op toegangstickets 

voor het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. En je helpt ons met 

ons programma te verbeteren! Je kunt deelnemen t/m 14 november. 

 

 

 
  



 

Dit vond ik ervan
 

        

     

 

 

 

 

 

  

  

 

        

 

Wil je ons mailen? 
publieksservice@maastricht.nl 
 
2025 - 
Maastricht Museum is onderdeel van de gemeente Maastricht. 
 
Instellingen bewerken / Afmelden 

  

  
  

   

       

 


