
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 22   nummer 11  november 2025 
Allerheiligen en Allerzielen 2025 

Allerheiligen en Allerzielen zijn twee christelijke feestdagen 

die elk jaar op 1 en 2 november worden gevierd. Ze spelen een 

belangrijke rol in de katholieke traditie en zijn bedoeld om te 

herdenken en te bidden voor de overledenen. Hoewel beide 

feestdagen gerelateerd zijn aan de herdenking van heiligen en 

dierbare overledenen, hebben ze elk hun eigen unieke betekenis en 

tradities. 

Wat wordt er gevierd op Allerheiligen? 

Allerheiligen, of “All Saints’ Day” in het Engels, is een dag waarop 

de katholieke kerk alle heiligen eert, zowel degenen die officieel 

heilig zijn verklaard door de kerk als degenen die dat niet zijn. 

Op deze dag wordt de heiligheid en deugden van heiligen 

gevierd en gelovigen worden aangemoedigd om naar hun 

voorbeelden te kijken voor inspiratie in hun eigen spirituele leven. 

Op Allerheiligen worden speciale missen gehouden, en vaak 

worden heiligenbeelden en relikwieën tentoongesteld in kerken. 

Mensen bezoeken de graven van dierbaren om hen te eren en te 

bidden voor hun zielen. Het is ook gebruikelijk om Allerheiligen te 

vieren met familiebijeenkomsten en traditionele gerechten. 



Wat is de betekenis van Allerzielen? 

Allerzielen, of “All Souls’ Day” in het Engels, is een dag 

gewijd aan het gebed en de herdenking van alle zielen die zijn 

overleden, vooral degenen die nog in het vagevuur zijn. 

Het vagevuur wordt in de katholieke leer beschouwd als een 

tijdelijke staat waar zielen worden gezuiverd voordat ze naar de 

hemel gaan. 

Op Allerzielen bidden gelovigen voor de zielen van hun 

overleden dierbaren en andere zielen in het vagevuur, met de hoop 

dat deze zielen uiteindelijk zullen rusten in de nabijheid van God. 

Het is een dag van reflectie en mededogen, waarbij kaarsen worden 

aangestoken en gebeden worden gezegd voor degenen die zijn 

overleden. 

Waarom is Halloween voor de avond van Allerzielen en 

Allerheiligen? 

Halloween, valt op de avond vóór Allerheiligen (1 november) 

en is historisch verbonden met Allerheiligen en Allerzielen. De 

relatie tussen Halloween en deze christelijke feestdagen gaat terug tot 

de vroege Middeleeuwen. 

Halloween ontstond als een avond voorafgaand aan 

Allerheiligen, waarop mensen in sommige culturen geloofden dat de 

grens tussen de wereld van de levenden en de doden vervaagde. 

Op Halloween verkleedden mensen zich vaak als geesten, demonen 

en heiligen, en er werden kaarsen en lantaarns aangestoken om 

kwade geesten af te weren. Het was een tijd van volksrituelen en 

festiviteiten. 

De naam “All Hallows’ Eve” evolueerde uiteindelijk tot 

“Halloween,” en de festiviteiten werden in de loop van de tijd meer 

geassocieerd met kostuums, snoep en enge thema’s. 

Hoewel Halloween historisch is verbonden met Allerheiligen, hebben 

de moderne vieringen van Halloween vaak weinig te maken met de 

oorspronkelijke religieuze betekenis van Allerheiligen en Allerzielen.  

 Oorspronkelijk was Halloween een Keltisch feest dat het 

einde van het oogstseizoen vierde. Later heeft het echter een verband 

gekregen met de avonden van Allerzielen en Allerheiligen.  



De drie feesten, die allemaal rond dezelfde tijd van het jaar worden 

gehouden, delen een aantal gemeenschappelijke dingen, zoals het 

herdenken van de overledenen. 

De oorsprong van Halloween ligt in oude Keltische tradities 

en lijkt een verbinding te maken tussen het genieten van enge feesten 

en het respecteren van overleden dierbaren tijdens de rustigere 

Allerzielen en Allerheiligen. Het verschuiven van Halloween naar 

deze religieuze dagen kan worden beschouwd als een verwijzing naar 

een reis van licht naar duisternis, waarbij de feesten zich verschuiven 

van oppervlakkige zorgen naar dieper gedachten over de essentie van 

leven en dood.  

 

Terwijl het einde nadert, begint het weer  

Nog even en dan loopt het kerkelijk jaar weer ten einde. Op de 

eerste advents zondag, dit jaar 30 november, begint het nieuwe 

kerkelijk jaar. Maar zover is het nog niet. Nog lang niet, want er 

staan ons nog heel wat mooie, kerkelijke feesten te wachten. Maar 

ook zonder feest is het feest; het geloof biedt ons houvast en troost, 

schenkt vertrouwen en sterkte, brengt hoop en bevordert liefde. Dit 

alles is feest! 

Steeds meer jongvolwassenen ontdekken het rooms katholieke 

geloof, zoeken antwoorden op levensvragen en willen een zinvolle 

levensbesteding. Haast iedere dag komt er wel een vraag of verzoek 

hieromtrent. In dit opzicht gloort er toekomst voor de katholieke 

Kerk. En er is méér; steeds meer mensen bezoeken de kerken van 

Maastricht, zij weten het monumentale Godshuis en de relieken op 

geestelijke waarde te schatten. Kapel van de Ster der zee en andere 

kapellen zijn  de hele dag door toegankelijk om kaarsen te branden 

en binnen te lopen. De Kerk leeft.  

 

Red Wednesday - Kerk in Nood 

Kerk in Nood ontstond op de puinhopen van de Tweede 

Wereldoorlog toen in 1947 een jonge pater Norbertijn, pater 

Werenfried van Straaten,  een actie begon om de materiële en 

spirituele noden onder de oorlogsslachtoffers te lenigen. Dankzij de 

hulp van duizenden bezorgde en toegewijde katholieken was zijn 

actie meer dan succesvol.  Hulpgoederen stroomden binnen en dit 
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hulpverleningswerk kreeg steeds meer reikwijdte. Meer en meer 

mensen in nood konden worden geholpen. 

Op Red Wednesday, dit jaar op 19 november, kleuren in 

Nederland 150 en wereldwijde honderden kathedralen, kerken, 

kloosters, monumenten en openbare gebouwen bloedrood. Met uw 

poster in het raam, via uw sociale media en in gesprekken kunt ook u 

meehelpen aandacht te vragen voor het lot van miljoenen vervolgde, 

onderdrukte en bedreigde gelovigen in de hele wereld.  
 

H. Johannes de Doperkerk - Limmel / Nazareth 
 
Zaterdag 1 november 2025 – ALLERHEILIGENDAG  

10:00 uur H. Mis voor alle bewoners van Limmel & Nazareth  

Zondag 2 november 2025 – ALLERZIELENDAG  

09:00 uur H. Mis voor alle overleiden van Limmel en 

Nazareth, speciaal voor afgelopen jaar overleden  

 Rob Pelzer / Huub Erckens / Carina van den Broeck 

15.00 uur  Allerzielen lof en zegening van de graven 

Zondag 9 november 2025 – 32
de

  zondag door het jaar 

09.00 uur H. Mis voor Tiny Erckens & Huub Erckens, Jan 

Huveneers en kleinzoon, Jean en Carina 

Bertholet van den Broeck 

Zondag 16 november 2025 – 33
de

  zondag door het jaar 

09.00 uur H. Mis voor Bidden wij voor onze families, vrienden 

en bekenden. 

Zondag 23 november 2025 – CHRISTUS KONING 

09.00 uur H. Mis voor alle zieken thuis en in ziekenhuis  

Zondag 30 november 2025 – eerste week van ADVENT 

09.00 uur H. Mis voor Rob Pelzer en vrede voor de wereld.  

 

 

 


