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Limmel….entree van de Landgoederenzone Buitengoed Kanjel, Geul en Maas en het Rivierpark Maasvallei

Beste buurtgenoten,

Deze uitgave van de 
Buurtproat staat bomvol 
informatie. Er gebeurt 
dan ook veel in Limmel. 
Denk aan het groot 
onderhoud van de wegen, 
de uitbreiding van het 
stroomnet door Enexis, 
project Limmel aardgas 
vrij en de bouw van de 
middenhuurwoningen 
op de kop Balijeweg- 
Populierweg waarvan de 
bouwkraan al van verre 
zichtbaar is!

Ook nieuws m.b.t. de 
ontwikkelingen in 
Limmel aan de Maas. 
Wist u al dat er een groot 
uitzichtpunt aangelegd 
wordt, waarmee 
geïnteresseerden straks 
de aanleg van wegen, 
groen en de bouw van 
woningen kunnen 
gadeslaan? 

2025 en 2026 zijn ook 
jubileumjaren voor 
Limmel! De Hotelschool 
mocht recent Koningin 
Maxima verwelkomen 
bij de viering van haar 
75-jarig bestaan. Het 
instituut viert haar 
jubileum 75 dagen lang 
en in december samen 
met de buurt. Ook onze 
Braniemeekers hebben 
‘jubileij’, want ze bestaan 
5 maal 11 jaar. Hou hun 
jubileumactiviteiten in 
de gaten.

De geschiedenisliefhebbers 
komen ook aan hun trekken. Van 
het drieluik, deel 1 over kapelaan 
Lochtman, beschreven door Jo 
Boetsen, oud-medewerker van het 
Stadsarchief. Ook een bijdrage 
van de bewoners van Populierweg 
30 over aangetroffen historische 
teksten op de muur. 

	› Hein Lochtman met Scouting speld.

In Limmel worden er ook veel culturele 
activiteiten georganiseerd; van 
het Angelsaksische Halloween, tot 
Sinterklaas, tot een Kattenvoorstelling 
in Nazareth. Veel organisaties zoeken 
vrijwilligers. Voor het bedienen van de 
AED tot het verzorgen van ontbijten en 
lunches op IKC de Geluksvogel. 

Onze dorpsgenoot 
Raoul van de Heuvel is 
bezig met een fotoboek 
“Limmulse Luj” van - 
en voor de Limmelaar 
.Hij is al bij Annie 
geweest! Kijk hoe je je 
kunt opgeven.

Ook dit jaar wordt 
door Buurt voor Buurt 
weer de vertrouwde 
Kerstmarkt 
georganiseerd met 
de goede doelenactie 
“Doneer een krat”.

Tot slot worden een 
aantal evenementen 
aangekondigd. 
Toneelgroep Lummel 
laat weten weer hard 
te werken aan een 
volgende klucht in 
2026. In oktober van 
dit jaar is er weer 
Halloween door de 
Ouders van Limmel in 
het Bethlehempark. 
Tot besluit vragen we 
aandacht voor onze 
Buurtbijeenkomst 
die op maandag 3 
november plaatsvindt 
in het Kapelaan 
Lochtmanhuis. 
U bent van harte 
welkom! Tijdens die 
bijeenkomst in ieder 
geval meer informatie 
over Limmel aan de 
Maas maar ook andere 
onderwerpen worden 
daar besproken met en 
door de buurt.

Veel leesplezier en een fijne 
herfstvakantie!

 
 
 
Chris Meys 
Voorzitter Buurtnetwerk



Wonen

Steeds meer beweging op 
het Trega-Zinkwitterrein
door Bram Boetzkes Communicatieadviseur Fysiek Gemeente Maastricht

Wie langs het terrein wandelt of fietst, heeft het vast al gemerkt: er 
gebeurt steeds meer op het Trega-Zinkwitterrein. Jarenlang lag het 
terrein er stil bij, maar nu komt er stap voor stap verandering. Terwijl 
er achter de schermen veel werk wordt verzet om de plannen voor de 
nieuwe wijk verder uit te werken, is erbuiten inmiddels ook steeds meer 
zichtbaar. 

Een kijkje nemen in de toekomst op het uitkijkpunt
De komende weken wordt er heel wat schone grond aangevoerd vanuit 
natuurprojecten in Vaals, Vijlen en een project in het buitengebied van 
Maastricht. Die grond krijgt op het Trega-Zinkwitterrein een nieuwe 
bestemming. Daarmee maken we niet alleen de leeflaag die nodig is 
voor de bouw, maar in de tussentijd gebruiken we deze grond voor 
een groot uitkijkpunt! Dat wordt een plek waar iedereen straks letterlijk 
een blik kan werpen op de toekomst van dit gebied. We verwachten dit 
uitkijkpunt tegen het einde van het jaar te kunnen openen. Natuurlijk 
houden we u via de Buurtpraot op de hoogte, want de opening willen 
we samen met Limmel vieren!

Wat er achter de schermen gebeurt
Intussen bereiden we ook de aanbesteding voor de infrastructurele 
werkzaamheden voor. Simpel gezegd betekent dit dat we de basis 
leggen om straks wegen, paden, leidingen en groenvoorzieningen 
te ontwerpen en realiseren. Denk hierbij aan bodemonderzoeken en 
gesprekken met nutsbedrijven. Dat is misschien minder zichtbaar, maar 
het zijn belangrijke stappen die ervoor zorgen dat de nieuwe wijk straks 
goed werkt, aansluit op Limmel en de rest van de stad. 

We zijn ook bezig om de bestemming van het Trega-Zinkwitterrein 
te veranderen: van bedrijventerrein naar woongebied. Dat klinkt 
eenvoudig, maar er komt veel bij kijken. Eén van de grootste 
uitdagingen is stikstof. We moeten goed onderzoeken wat de gevolgen 
zijn voor de natuur en hoe we binnen de regels kunnen blijven. Dat 
vraagt om zorgvuldige afstemming en slimme keuzes. 

Samen denken we na wat voor sfeer hier past, wat het gebied uniek en 
herkenbaar maakt, en wat het moet uitstralen. We onderzoeken namen 
die passen bij de uitstraling, de kenmerken van het gebied en de rol die 
het straks speelt in de stad, met gevoel en oog voor de omgeving. 

Een belangrijke stap genomen: het warmtenet
De gemeenteraad heeft dinsdag 23 september ingestemd met een 
principeakkoord over de aanleg van een warmtenet. Dat betekent dat 
de nieuwe wijk straks duurzaam verwarmd wordt, zonder aardgas. 
Samen met tegelproducent Mosa en Waterschap Limburg onderzoeken 
we hoe we restwarmte en warmte uit rioolwater kunnen gebruiken voor 
het verwarmen van de nieuwe wijk én andere delen van de stad. Mosa 
levert restwarmte uit hun fabriek. Waterschap Limburg onderzoekt hoe 
warmte uit rioolwater gebruikt kan worden. 

Werkzaamheden van Enexis
Misschien heeft u de afgelopen tijd mensen en werkbussen van Enexis 
al aan het werk gezien. Zij zijn bezig met het graven van proefsleuven 
om te onderzoeken waar hun kabels en leidingen precies liggen. Op 
maandag 6 oktober beginnen ze met het verwijderen van een aantal 
oude kabels vanaf het hoogspanningsstation van Limmel richting de 
Maas. Deze werkzaamheden duren tot eind van dit jaar. Dit kan hier en 
daar voor wat overlast zorgen.
We praten u graag bij!

Op maandag 3 november zijn we, op uitnodiging van het buurtnetwerk, 
aanwezig bij de buurtbijeenkomst in het Kapelaan Lochtmanhuis. We 
praten u daar graag bij over de laatste ontwikkelingen rondom het 
Trega-Zinkwitterrein en beantwoorden eventuele vragen. Het is weer 
een mooie kans om elkaar te spreken en samen vooruit te kijken. We 
hopen u daar te zien!

Meer informatie
Als we nieuwe informatie hebben delen we dat nu regelmatig via 
de Buurtpraot. Daarnaast is er al veel informatie te vinden op de 
projectpagina van Thuis in Maastricht. Hier leest u meer over waar we 
allemaal mee bezig zijn. U vindt de projectpagina door de QR-code te 
scannen of via www.thuisinmaastricht.nl/doe-mee/een-nieuwe-plek-
om-te-leven-aan-de-maas

Daarnaast ook van belang:  
We gaan onderhoud plegen aan de Borgharenweg
Vanaf maandag 27 oktober voeren we onderhoud uit aan een gedeelte 
van de Borgharenweg. Dit doen we om de weg veilig te houden en het 
verkeer goed te laten doorstromen. Bij de woningen worden sleuven 
in het asfalt hersteld en krijgt de hele rijweg een nieuwe bovenlaag. Op 
andere plekken vervangen we alleen het asfalt waar het beschadigd is. 
Ook frissen we de belijning op en passen die aan waar nodig. 

De werkzaamheden duren ongeveer twee dagen. Tijdens die dagen 
is het gedeelte van de weg, waar gewerkt wordt afgesloten voor al 
het verkeer, ook voor bewoners aan de Borgharenweg. Zij zullen dan 
moeten omrijden om bij hun woning te komen. Te voet en met de fiets 
blijft alles bereikbaar. Woningen en bedrijven in de buurt krijgen een 
brief met meer informatie over de planning en bereikbaarheid. Als het 
slecht weer is, kunnen de werkzaamheden opschuiven.



Energievoorziening 

Aardgasvrij Limmel
door Audrey Luhulima Projectleider Aardgasvrij Limmel Maastricht 

Mijn naam is Audrey Luhulima. Ik ben de projectleider voor Aardgasvrij Limmel. Samen met 
jullie ga ik onderzoeken hoe we de buurt Limmel klaar kunnen maken voor een toekomst 
zonder aardgas.

In heel Nederland stoppen we vóór 2050 met het gebruik van aardgas. Ook in Maastricht doen 
we dat, stap voor stap. In Limmel gaan we samen kijken wat goede oplossingen zijn voor onze 
huizen. Denk aan betere isolatie, een warmtepomp of een warmtenet. Wat het beste past, 
zoeken we samen uit.

We maken een plan op maat voor Limmel, dat heet een Uitvoeringsplan. In dat plan staat wat 
er nodig is voor een toekomst zonder aardgas en hoe we dat kunnen doen. Samen zorgen we 
ervoor dat Limmel een fijne en duurzame wijk blijft om in te wonen.

Daarom is er op maandag 25 november een bewonersbijeenkomst. Tijdens deze avond 
leggen we uit wat aardgasvrij wonen betekent en hoe we dit samen kunnen aanpakken. Alle 
bewoners van Limmel krijgen nog een uitnodiging voor de bewonersbijeenkomst, maar je 
kunt je hier ook alvast voor de bewonersbijeenkomst door een mail te sturen naar aardgasvrij.
limmel@maastricht.nl. Ik hoop jullie daar te ontmoeten! 

We zijn ook benieuwd naar wat er in Limmel al gebeurt aan verduurzaming en hoe bewoners 
denken over een aardgasvrije toekomst. We nodigen alle bewoners uit om alvast de vragenlijst 
in te vullen via de QR-code. Op de bewonersavond zullen de resultaten gedeeld worden. 

Kijk voor meer informatie op  
www.thuisinmaastricht.nl/ 
aardgasvrij-limmel

 

Wonen

Nieuwbouw ‘Levendig Limmel’
door Vivian Beckers Servatius

De werkzaamheden van de 23 
nieuwbouwappartementen aan de Balijeweg 
verlopen volgens planning. De begane 
grondvloer is gestort en aannemer Laudy 
Bouw en Ontwikkeling is begonnen met 
het optrekken van de binnenwanden. De 
voortgang is duidelijk te zien.
De afgelopen periode is er achter 
de schermen hard gewerkt aan de 
voorbereidingen van het verhuurtraject. 
Inmiddels is onze digitale brochure live. 
Hier kunt u meer lezen over het plan, de 
appartementen, het toewijzen van de 
woningen en nog veel meer. 
Bent u benieuwd naar de brochure of wilt u 
meer weten over het project? Bekijk dan snel 
onze digitale brochure door het scannen van 
de QR-code.

Naar verwachting zijn de appartementen in 
het voorjaar van 2026 klaar. Het verhuurtraject 
start in oktober 2025.

Renovatie van ‘de Bijbelbuurt’
Op dit moment is GrausBouw in opdracht 
van Servatius bezig met het renoveren van 
de badkamers, keukens en toiletten in de 
‘Bijbelbuurt’.
In totaal worden 90 woningen aangepakt. 
Indien de woning in aanmerking komt voor 
de renovatie van één of meerdere onderdelen, 
kiest de bewoner er zelf voor of hij/zij de 
renovatie laat uitvoeren.
GrausBouw is voor de zomervakantie gestart 
met de werkzaamheden. Naar verwachting is 
begin 2026 het project klaar.
In totaal worden 54 badkamers, 36 keukens en 
62 toiletten gerenoveerd. 
Een dergelijke renovatie in bewoonde staat is 
best ingrijpend. Maar bewoners zijn positief 
over de aannemer en het eindresultaat. 

Hotel Management School Maastricht  
viert 75-jarig jubileum samen met Limmel
Dit jaar bestaat de Hotel Management School Maastricht (HMSM) maar liefst 
75 jaar – een bijzonder jubileum dat we graag vieren samen met onze buren in 
Limmel. Sinds 1954 is de Hotel Management School gevestigd op het terrein 
van kasteel Bethlehem. In de 75 jaar dat de school bestaat is de het uitgegroeid 
tot een internationale gemeenschap van studenten, docenten en medewerkers, 
maar de verbinding met de wijk Limmel is altijd belangrijk gebleven.
Voor het jubileumjaar willen we die band extra in de schijnwerpers zetten. 
We organiseren daarom een feestelijke middag op zaterdag 13 december 
van 15.00 tot 19.00 uur. 
We dompelen Château 
Bethlehem in kerstsferen en 
verwelkomen u graag voor 
een hapje en een drankje. 
Denk aan rondleidingen in 
het kasteel, ontmoetingen 
met studenten én natuurlijk 
momenten van gezellig 
samenzijn. Want gastvrijheid 
delen we graag met de 
mensen om ons heen.
Zet u het in uw agenda?



Historie

Note redactie. 
In de lente Buurtpraot heeft u het artikel van 
Wim Gorren kunnen lezen: Brief van kapelaan 
Hein Lochtman aan zijn vriend Mathieu Stassen. 
In navolging daarvan heeft Jo Boetsen een 
drieluik geschreven over de kapelaan. Het 
drieluik start in deze editie en zal vervolgens 
in de winter en lente Buurtpraot 2026 werden 
geplaatst. 

Drieluik  
Hein Lochtman
door Jo Boetsen

In deze driedelige serie verhaaltjes wil ik U wat 
meer vertellen over de in Limmel nog altijd 
bekende kapelaan Hein Lochtman waarna 
het gemeenschapshuis is vernoemd. Hein 
was een late roeping. Voor hij priester werd 
werkte hij in de Domaniale mijn. Op 9 maart 
1940 wordt hij samen met o.a. Jean Mulkens 
door Mgr. Dr. G. Lemmens tot priester gewijd. 
Op voorspraak van pastoor M.J. Colaris wordt 
hij benoemd tot kapelaan In Limmel om 
daar de opgroeiende jeugd te begeleiden. 
Als verkenner is hem dat wel toevertrouwd. 
Het eerste verhaal gaat over zijn arrestatie 
en het verdere verloop tot zijn overlijden 
in het concentratiekamp te Bergen-Belsen. 
Het tweede over de verdere informatie 
met betrekking tot kapelaan Lochtman en 
tenslotte over de blijvende herinnering het 
kapelaan Lochtmanhuis.  

Op 10 mei 1944 werd er in Maastricht een 
grote razzia uitgevoerd. Door verraad van 
Mw. Zeguers – Boere werd de “Landelijke 
organisatie voor hulp aan onderduikers” rayon 
Maastricht opgerold. Onder de gearresteerden 
bevond zich ook Kapelaan Lochtman uit 
Limmel geboren 02-09-1911 te Kerkrade 
Holtz. Naast Lochtman werden eveneens de 
kapelaans Joosten en Boost gearresteerd. 
De laatste was kapelaan in de St. Martinus 
parochie te Wyck Maastricht. Joosten en 
Boost werden op 31-05-1944 vrijgelaten. Na 
te zijn overgebracht naar de Wilhelminasingel 
werd hij door Ströbel en Nitsch van de SD 
(sicherheidsdienst) verhoord. Deze hadden 
hem zo tegen het onderlijf geschopt, zodat 
hij drie uur bewusteloos was. Vergeet in deze 
niet dat hij maagpatiënt was. Ook hadden 
ze hem de handen met stokken vol wonden 
geslagen en later met een ijzeren staafje op 
de vingers geslagen. Hierover zij kapelaan 
Lochtman later: “Ik zal nog wel meer moeten 
meemaken voor dat ik uit Vught terugkom”. 
En: “De Heilige Moeder Gods waakt wel over 
mij”. Een bewaker hoorde dat zelfs Ströbel en 
Nitsch de kracht en de standvastigheid van de 
kapelaan bewonderden. Begin juni werd hij 
overgebracht naar Vught en behoorde tot het 
P-lager, waar gevangenen verbleven wier zaak 
nog aanhangig was. Hij behartigde de zielzorg 
in zover dat mogelijk was bijzonder onder de 
Limburgse medegevangenen van wie hij wel 
de vertrouwensman was. Hier was hij samen 
met pastoor Vullings van Grubbenvorst en 
kapelaan Verdonschot van Koningsbosch. Met 
Pater Chr. Meulendijks SS.CC. (Congregatie 
van de Heilige Harten van Jezus en Maria) 
wisten zij de zorg volle stemming steeds te 
doorbreken en de medegevangenen moed in 
te spreken. 

Op 8 september arriveerde hij met 80 man, 
staande in een goederenwagon, na 3 dagen 
in het concentratiekamp van Oraniënburg. 
Daar werden ze door SS-soldaten van de 
Schutzstaffel van de NSDAP naar de “Heinkel” 
vliegtuigfabrieken gebracht. Op zekere 
dag moest de SS 400 personen hebben om 
onder commando in de klinker steengroeve 
te werken. Het zogenaamde kaartsysteem 
werd niet geraadpleegd maar, zoals op een 
slavenmarkt, werden de meest geschikt zijnde 
personen eruit genomen. Ook kapelaan 
Lochtman was erbij. Hij had zich kunnen 
beroepen op zijn ambt als Geestelijke maar 
hij ging mee om ook onder dat commando 
enigszins de Zielzorg te kunnen uitoefenen. 
Voor kapelaan Lochtman was het werk 
te zwaar en, in december kwam hij in het 
eigenlijke kamp Oraniënburg terug. Op 5 
februari 1945 moesten ze evacueren voor 
de opmars van de Russische troepen en 
gingen ze naar Bergen- Belsen. Hier waren 
de omstandigheden nog erger; zeer weinig 
eten, slechte ligging, besmettelijke ziektes, 
geen verpleging of medicijnen enzovoorts. 
Kapelaan Lochtman werd al vrij snel ziek, 
vermoedelijk vlektyfus en nog andere ziektes. 
Hij overleed op 27 februari. Het crematorium 
brandde en bleef branden. Ook Kapelaan 
Lochtman is niet begraven. Een collega 
medegevangene vertelde later: “Hein was een 

voorbeeld van grote ijver en deugd; hij had 
een hoge opvatting van het Priester zijn”. Het 
vreselijk bericht van zijn dood veroorzaakte 
op 25 mei een schok in Limmel. Maandag 28 
mei puilde de kerk uit bij zijn uitvaartdienst. 
Het hele dorp was in de rouw. 

Gebruikte bronnnen:
‘Brieven van Joseph Lochtman’, broer van  
Hein Lochtman 
“Onze Bloedgetuigen”, De priesters van 
Limburg in oorlogstijd. Dr. A. Hanssen  
juli 1946
“De goede herder geeft zijn leven voor de 
schapen”. Dr.G. Lemmens 

Historische muur tekst 
door Daniël en Nynke bewoners van de 
Populierweg 30

Deze tekst staat in onze woning de 
voormalige kapelanie aan de Populierweg 
30 in de kamer aan de achterkant op de 
eerste verdieping, is dus jaren verstopt 
geweest onder het behang, en door de vorige 
bewoners ontdekt en geconserveerd. Wij 
hebben de tekst ontcijferd als:

“dit huis is van den heer 
kapelaan. En wordt behangen 
door G. Hendriks en gepap door 
L. Honée.
Geschilderd door Jean Innemee
weg met de NSB
leve de Unie
21-7-1941”

We hebben zelf eerder nog wel wat onderzoek 
gedaan naar deze namen, en ook wel het 
e.e.a. teruggevonden, o.a. Jean Innemee 
als schilder voor de kerk in het boekje over 
Limmel van het Maastrichts silhouet. De lezers 
wordt gevraagd of zij meer informatie hebben 
over deze namen? 
Weet u meer, stuur het dan naar het 
emailadres van het Buurtnetwerk 
buurtnetwerklimmel@gmail.com.

Het huis heeft, samen met het buurhuis 
32, nog meer oorlogsverhalen. 
Onderduikruimte(s), menig aanpassingen 
aan de oorspronkelijke bouwplannen en 
architectuur tijdens het bouwen wegens 
opgelegde (materiaal) beperkingen door de 
bezetters. Zodat onderduikers van de ene naar 
de andere woning konden vluchten.

	› Hein voor zijn ouderlijk huis (1940)



Sociaal maatschappelijk

 

5x 11 Jaar Branie 
en Vastelaovend:  
 
Jubileumjaar C.V.  
de Braniemeekers 
🎭

In het komende carnavals seizoen viert C.V. 
de Braniemeekers uit Limmel en Nazareth 
een mijlpaal van formaat: 55 jaar vol 
passie, traditie en onvervalste Mestreechse 
vastelaovend! Wat in 1970 begon met 
een stel jonge voetballers op ’t pleintje 
in Limmel groeide uit tot een bruisende 
carnavalsvereniging die niet meer weg te 
denken is uit de wijk.

Het Jubileumjaar 
Het 55-jarig jubileum wordt gevierd met extra 
glans: speciale evenementen, een terugblik op 
de rijke historie, en natuurlijk een feestelijke 
optocht waarin de Braniemeekers hun trots 
laten zien. Want zoals ze zelf zeggen: “Veur 
us tèlt mèr ein dink — de vastelaovend moot 
blieve!”
BranieSwingo bij de Braniemeekers: Muziek, 
Bingo en Branie! 

Op zaterdag 14 juni 2025 trapten wij ons 
5x11 jubileumjaar af met een knallende 
editie BranieSwingo in de Café ’t Tönneke in 
Maastricht. 

BranieKaffee 
Om het jubileumseizoen in te luiden hebben 
we na de BranieSwingo op 22 november 
2025 een gezellige feestavond namens 
CV de Braniemeekers. Deze Gezellige 
feestavond maakt deel uit van ons 5 x 11 
jaar jubileumfeest en zal plaats vinden in het 
Kapelaan Lochtmanhuis aan de Populierweg 
36, 6222 CS Maastricht.

Op de feestavond zullen wij optredens 
hebben van:
•	 De populaire band Anderkovver
•	 Ludy van Dijk
•	 Saskia Theunisz

Kaarten zijn nog te verkrijgen via  
info@braniemeekers.nl à € 12,50 per kaart.

Eigen Wagens, Eigen Kracht
 Wat de Braniemeekers uniek maakt, is hun 
toewijding: elk jaar bouwen ze hun eigen 
vastelaovendswagen, een traditie die symbool 
staat voor hun creativiteit enaamhorigheid. 
Alles wordt zelf gedaan — van ontwerp tot 
uitvoering — en dat maakt hen tot een van de 
meest authentieke verenigingen in Mestreech.

Van J.O.W. tot Braniemeekers
De vereniging ontstond uit het Jäög-
Ontspannings-Wèrk (J.O.W.), een initiatief 
om de jeugd meer te bieden. Met hun 
kenmerkende lef en flair noemden ze zich al 
snel de Braniemeekers — een naam die tot op 
de dag van vandaag fier gedragen wordt.

Prinsen en Tradities
Van de eerste prins Jos I tot de huidige 
hoogheid prins Terry I, de Braniemeekers 
hebben een rijke geschiedenis van prinsen die 
de scepter zwaaiden over de vastelaovend in 
Limmel en Nazareth. Ook de jeugdraad kreeg 
een prominente plek, met generaties jonge 
Branie-meekerkes die hun eigen prinsen en 
prinsessen mochten vieren.

Nieuwe Leden Altijd Welkom
Of je nu een doorgewinterde carnavalist 
bent of gewoon zin hebt om mee te doen: 
nieuwe leden zijn van harte welkom! De 
Braniemeekers zoeken altijd enthousiaste 
mensen die willen bouwen, organiseren, 
zingen, dansen of gewoon genieten van de 
sfeer. Jong, oud, met of zonder ervaring — 
iedereen kan een Braniemeeker worden. 
Je kunt je opgeven via info@braniemeekers.nl
Wil je meer lezen over hun geschiedenis? 
Neem een kijkje op de officiële website van de 
Braniemeekers. Alaaf!   

Zondag 11 januari 2026
Uitroepen van de Jubileum Prins van Limmel 
& Nazareth in het Kapelaan Lochtmanhuis.
We zullen die dag met een optocht met 
muziek en diverse verenigingen van Nazareth 
naar Limmel trekken, waar om 15.11 uur de 
Groete Oonbekinde onthult wordt.

Zondag 1 februari 2026 
Uitroepen van het nieuwe jeugdprinsenpaar 
van Limmel & Nazareth, eveneens in het 
kapelaan Lochtmanhuis. (op deze beide 
dagen is de entree gratis!)

Ook alle andere activiteiten gaan we weer 
oppakken, zoals: 
•	 Seniorenmiddag > 25 januari   

Vrijdag 30 januari 
Mestreechter Aovend Kapelaan 
Lochtmanhuis
Artiesten: 
DJ Chris, Frans Theunisz, Ludy van Dijk, 
Saskia Theunisz, Ziesjoem, Big Benny en 
Erwin
De verkoop van de kaarten zal plaatsvinden 
op zaterdag 29 november 2025 vanaf 19 uur 
in Café ’t Tönneke aan de Dolmansstraat 7  
in Limmel.
De kaarten kosten € 15,00 per stuk. 
Per persoon zijn maximaal 5 kaarten 
verkrijgbaar.
•	 Carnavalskienen > 06 februari
•	 Prinsenreceptie >  07 februari
•	 Mestreechse Mès >  08 februari
•	 Jeugdcarnavals middag	 > 08 februari
•	 Vastelaoftrap	  >  14 februari 
•	 Carnavalsdagen >  15, 16, 17 februari

Ook nu worden weer een aantal activiteiten 
in samenwerking met 
CV de Kakpepers georganiseerd. Uiteraard 
houden we u op de hoogte van alles 
rondom onze activiteiten en hopen u hierbij 
te mogen treffen. 
 



Halloween 2025 en Sinterklaas
door Netty Kicken, team Stichting  Ouders  van Limmel

Ook dit jaar gaan wij weer spoken in ons geliefd dorp Limmel.
Met trots kunnen we zeggen dat we ook de volwassenen Halloween dit 
jaar weer gaan organiseren!

Schrijf deze datums in je agenda want dit wil je niet missen!

Zaterdag 18 oktober, kinderhalloween 
Vanaf 18.00 gaan we de straten in om te spoken en snoepjes te 
verzamelen. Inschrijven kan via onze Facebook-pagina, Messenger of 
mail Oudersvanlimmel@gmail.com 
Inschrijving kost 1,50 per kind. 

Volwassen- Halloween, 
zaterdag 25 oktober aanvang 18.30 waar bij het Teaching  Hotel Limmel. 
Opgeven via bovengenoemde opties! 
Inschrijvingskosten, 3,00 pp

Sinterklaas 
Sinterklaas zaterdag 29 november vanaf 13.00 Aanmelden als bij 
Halloween

Houd onze Facebook pagina in de gaten voor verdere informatie 
omtrent de twee activiteiten. 

Spoookelijke groetjes,

Sociaal 

Kattencafé ‘Sierlijke snoes’
door Janine Verstegen

Half november 2025 is het zover: in Buurcentrum Nazareth, 
Miradorplein 39 in Maastricht, spelen we de theatervoorstelling  
‘Sierlijke Snoes’: 
Zaterdag 8 november om 20.00 uur
Zaterdag 15 november om 20.00 uur
Zondag 16 november 14.30 uur
In de vorige ‘Buurtproat ’heb ik al een doekje opengedaan over 
ons buurttheater. Wij, dat zijn vrouwen uit Nazareth, Limmel, 
Wittevrouwenveld en Malberg. Met onze regisseur Inge uit Kanne 
spelen we een Benefietvoorstelling voor een café voor zwerfkatten. Er 
komen allerlei bijzondere types in het café. Om een kat te adopteren, te 
aaien of.. om een hele andere reden! Laat u verrassen. 
Let op: er zijn geen echte katten op het toneel en ook niet in de zaal.  
Iedereen is welkom, behalve honden natuurlijk. 
Binnenkort laten we weten hoe u kaartjes kunt bestellen voor de 
voorstellingen. 

Namens de kattengroep: Janine Verstegen

	› Foto: Marco Maessen.

Sociaal

Vrijwilligers gezocht!
door Kimberley Fuentes IKC Geluksvogel 

Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en buurtgenoten,
Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan! Naast onze enthousiaste 
leerkrachten en kinderen zijn ook onze vrijwilligers volop aan de slag.  Op 
IKC de Geluksvogel werken wij samen met vrijwilligers die helpen bij het 
ontbijt, de lunch, het schoonhouden van de keuken en bij allerlei leuke 
activiteiten en evenementen.
 Wij openen elke schooldag ontbijt en vanaf de herfstvakantie een heus 
lunch buffet. Hier kunnen kinderen vóór de start van de les een boterham 
eten, op maandag zelfs met yoghurt, en altijd met wat te drinken erbij. 
Zo zorgen we dat geen enkel kind met een lege maag naar de klas gaat. 
Omdat ook veel kinderen niet de mogelijkheid hebben voor een gezonde 
lunch gaat dit ook starten vanaf de herfstvakantie. Uiteraard houden we 
rekening met geloofsovertuigingen en allergieën.
 
Om dit mogelijk te maken hebben we uw hulp hard nodig!
We zoeken vrijwilligers die:
1.	 ’s Ochtends om 8.15 uur willen helpen met het ontbijt
2.	 ’s Middags om 12.15 uur willen helpen met de lunch
3.	 Namiddag om 14.30 uur willen helpen met het smeren van de 

boterhammen voor de volgende dag.
Heeft u wat tijd en zin om een handje te helpen?
Stuur een berichtje naar k.fuentes@mosalira.nl en we nemen graag 
contact met u op! Samen maken we van elke schooldag een goede start!

Diverse

Allemaal gratis!  Of toch niet?
door Wil Roeden

Dagelijks worden we verleid door reclames. Vooral supermarktketens 
weten ons koopgedrag vaak te sturen. We worden bijvoorbeeld 
enthousiast aangespoord tot hamsteren en - tijdens de voordeelweken 
- nú onze slag te slaan.  Daarbij is dan ook nog eens 1+1 gratis; 2+3 
gratis. Soms lijkt het wel of echt alles gratis is.

Laatst liep ik door de plaatselijke Albert Hein. Er viel geen 
boodschappenmandje meer te ontdekken. Zeker weer een 
hamsteractie was mijn eerste gedachte. Uit navraag bij een AH-
medewerkster bleek dat er inderdaad weer flink gehamsterd was. 
Ditmaal waren het de boodschappenmandjes zélf, die gehamsterd 
waren door een aantal studenten. Omdat muntjes van de 
boodschappenwagentjes zijn afgeschaft zijn deze voortaan ook gratis. 
Wel zo makkelijk bij het verplaatsen van de kratjes bier.
De AH-medewerker vertelde dat ze het een en ander had gemeld bij de 
Hotelschool. U voelt al wat de reactie was?
“Maar die mandjes zijn toch gratis?”



Veiligheid 

Een AED … daar red je levens mee!
door Wim Gorren en Jean Muijtjens namens Stichting Beheer Kapelaan 
Lochtmanhuis

Informatie AED Limmel en nieuwe vrijwilligers gevraagd.
Een AED in Limmel.
In Limmel hangt tegen de muur van het Kapelaan Lochtmanhuis 
Populierweg 36 rechts naast de voordeur een AED. Het Lochtmanhuis is  
de eigenaar van de AED en zal voor de komende 4 jaar borg staan voor  
deze AED.

Wat is een AED ?
De afkorting AED staat voor: Automatische Externe Defibrillator.
Een Automatische Externe Defibrillator is een draagbaar apparaat dat het 
hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het 
geven van een elektrische schok.

Wanneer is een AED nodig ?
Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Dat lijkt alleen 
zo. De hartkamers worden heel snel en chaotisch geprikkeld. Het hart kan 
hierdoor niet meer samentrekken en bloed rondpompen. Een AED kan een 
schok geven om het hart te resetten en weer normaal te laten kloppen.

Hoe werkt een AED ?
Een AED bestaat uit 2 elektroden die u op de borstkas van het slachtoffer 
plakt. Hierdoor kan het apparaat het hartritme beoordelen. Daarna vertelt 
het apparaat wat u moet doen. U krijgt dan te horen of u bijvoorbeeld door 
moet gaan met reanimeren of op de knop moet drukken om een schok toe 
te dienen. Het bedienen van een AED is niet moeilijk, maar het is goed om dit 
vooraf te oefenen.

De vrijwilligers.
Na een eerdere oproep in 2018 voor het verkrijgen van voldoende 
vrijwilligers zowel uit de buurt Limmel als onder de gebruikers van 
het Lochtmanhuis (de verenigingen) waren wij blij met meer dan 20 
deelnemers(sters). Deze mensen volgden de AED cursus en werden lid 
van een groepsapp. Ze worden bij nood door de hulpdiensten als eerste 
opgeroepen om bij de patiënt de eerste hulp te verlenen. Wij zijn met z’n 
allen trots op deze vrijwilligers, zij staan te uwer beschikking en zullen hun 
taak met veel kundigheid uitvoeren.

Behoefte aan meer vrijwilligers.
Door persoonlijke omstandigheden zijn meerdere vrijwilligers momenteel 
niet meer beschikbaar.

Tijdens de laatste ‘herhaal’ AED cursus volgden ’slechts’ 18 personen de 
cursus om te oefenen en de parate kennis op te frissen. Die kennis is nodig 
om bij nood te kunnen (helpen met) reanimeren en om de AED toe te passen.
Er is dringend behoefte aan meer vrijwilligers en er is ook nog plaats voor 
nieuwe vrijwilligers om aan de AED cursus deel te nemen.

Opgave en deelname aan de cursus.
Ieder jaar wordt een nieuwe AED cursus gegeven in het Lochtmanhuis.
Zo ook weer dit najaar, t.w. op vrijdag 07 november 2025 van 19.00 – ca. 
21.00 uur.

Aan de cursus zijn geen kosten verbonden, de gemeente Maastricht staat 
hiervoor garant.

Overweegt u om aan de cursus deel te nemen en dus ook de AED te kunnen 
toepassen ? Geen nood, stuur dan een mail met uw gegevens (voor- en 
achternaam, woonadres, postcode, geboortedatum en E-mailadres) naar 
info@lochtmanhuis.nl om u op te geven of loop in de morgenuren even het 
Lochtmanhuis binnen en vul het opgaveformulier in.
Bij voorbaat dank en na uw opgave ontvangt u nadere informatie van ons.

Als laatste willen we graag nog onze grote dank uitbrengen aan al onze 
vrijwilligers !

Cultuur

Toneelgroep Lummel nieuws
door PR-commissie Toneelgroep Lummel

Lieve mensen uit Lummel (Limmel)
Namens Toneelgroep Lummel willen we u laten weten dat 
wij weer ijverig aan het werk zijn om in oktober/november 
2026 een mooi en vooral hilarisch toneelstuk op de bühne te 
brengen. 
Zoals gebruikelijk zullen wij onze nieuwe voorstellingen 
spelen in het Kapelaan Lochtmanhuis in Limmel. De repetities 
zijn in volle gang en dat betekent dat Toneelgroep Lummel 
elke dinsdag van 19.30 tot 22.00 uur te vinden is in het 
Kapelaan Lochtmanhuis. 
Binnenkort zullen wij de exacte speeldata bekent maken 
en ook alle informatie over de kaartverkoop voor deze 
voorstellingen.
We zullen dat uiteraard in de volgende Buurtpraot vermelden. 
Ook kunt u ons volgen via onze website www.
toneelgroeplummel.nl en via onze facebook en Instagram 
pagina “Toneelgroep Lummel”.
Tot snel,

PR-commissie TGL
Anja Servais, Anniek Berghs, Harry van den Blink, Marcel Coolen



Sociaal maatschappelijk

De 
kerstactiviteiten 
met Buurt voor 
Buurt in Limmel 
2025
door Raymond Huveneers  
Stichting Buurt voor Buurt. 

Het lijkt nog vroeg maar we willen U al erop 
attenderen dat wij alweer gestart zijn met de 
activiteiten te organiseren rondom de kerst.
Wat in ieder geval vaststaat is dat we op 
donderdag 18 december weer van 13.30 - 
15.15 uur samen met de kinderen van IKC 
de Geluksvogel en cliënten van Radar de 
kerstboom versieren op het plein aan de 
Populierweg waarna we direct naar het 
Lochtmanhuis gaan en samen een begin en 
feestje maken met de verbinding van het 
kerstfeest.  Die middag is iedereen welkom en 
kom ook eens kijken en meedoen, trouwens 
de kerstman heeft al toegezegd!

Vrijdagmiddag 19 december is er voor 
de aftrap van de kerstmarkt weer de 
lampionnentocht voor de jeugd van onze 
beide wijken. Samen met de Kerstman en 
onder leiding van de ouders van Limmel 
brengen zij in een lampionnentocht het licht 
tegen 17.00 uur in de grote kerstboom op 
ons plein, dit is ook de opening weer van 
de kleine Kerstmarkt op het pleintje voor 
het Lochtmanhuis. Diverse kramen door en 
met onze verenigingen, instanties, groepen 
enz. Hier kunt u weer o.a. wafels, chocomel, 
glühwein, hotdogs, kerstkaarten, pindarotsjes, 
oliebollen, crêpes enz. kopen.

De rode draad is weer de inzameling 
van de nodige spullen en donaties voor 
de kerstpakketten en inkoop van eerste 
levensbehoeftes voor onze medeburen die 
het feest anders niet zo rijkelijk kunnen vieren.
Houdt U de sociale media, de posters en de 
flyer in uw brievenbus rond die tijd in het 
oog, hierin zullen we weer alles kenbaar 
maken, maar noteer de 2 datums al in 
uw agenda 18 en 19 december! Heeft u 
vragen laat het weten op ons mailadres 
limmelbuurtvoorbuurt@gmail.com

Agenda 

•	 18 oktober 18:00 u Ouders van Limmel Halloween
•	 25 oktober Volwassen- Halloween
•	 3 november Buurtavond 19.30 u Kapelaan Lochtmanhuis
•	 7 november van 19:00-21:00 u Cursus AED 
•	 Theatervoorstelling ‘Sierlijke Snoes’: 
•	 8, 15 november om 20.00 u en 16 november 14.3 u 
•	 22 november Braniekaffe 
•	 29 november Sinterklaas in Limmel 
•	 13 december van 15-19 u Jubileum Hotelschool voor de buurt 
•	 19 december Kerstmarkt 

Braniemeekers 
•	 Jubileum prins uitroepen 	 11 januari
•	 Jeugdprins			   1 februari 		
•	 Seniorenmiddag 		  25 januari   
•	 Mestreechter Aovend	  	 30 januari
•	 Carnavalskienen		  06 februari
•	 Prinsenreceptie		  07 februari
•	 Mestreechse Mès		  08 februari
•	 Jeugdcarnavals middag		 08 februari
•	 Vastelaoftrap		   	 14 februari 
•	 Carnavalsdagen	  	 15, 16, 17 februari

Gratis op de foto voor het Limmel-fotoboek!

Ik ben Raoul van den Heuvel, fotograaf én Limmelaar. Voor mijn fotoboek van de mensen van 
Limmel voor de mensen van Limmel ben ik op zoek naar jou!
Geen poespas maar gewoon portretten zoals jij bent – op een plek in Limmel die bij jou past.

Meld je aan via raoul.vdheuvel@gmail.com

	› Annie Niesten-Augustus

Colofon
Contactgegevens buurtraadlimmel@gmail.com
Buurtpraot is een uitgave van Stichting BuurtNetWerk Limmel en verschijnt 4 keer per jaar.
Bezorgers van de Buurtpraot: Els Limbourg, Marrio Ummels, Jean Limbourg en Jos Rokx.
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