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Pelgrims tocht naar Rome ervaring van de Jongeren 
“Waarom zijn er geen katholieke jongeren om mij heen? 
Ben ik de enige die gelooft? Met wie kan ik mijn geloof 
delen? Is er in deze tijd nog wel iets over van het 
katholieke geloof?” 
Het zijn vragen die jarenlang door mijn hoofd spookten. En dat 
is helemaal niet vreemd. Integendeel: het is heel normaal om 
hierover na te denken en twijfels te hebben. Dit gevoel wordt 
door veel jongeren van mijn leeftijd gedeeld. 
Mijn naam is Nahrein Koushaba, ik ben 21 jaar oud. Graag 
deel ik mijn verhaal met jullie, en vertel ik hoe deze vragen zijn 
verdwenen uit mijn gedachten na mijn deelname aan de Mini-
Wereldjongerendagen (Mini-WJD) van 2025. 
Laat ik meteen met de deur in huis vallen: na mijn inschrijving 
was ik behoorlijk sceptisch over de reis. Had ik wel de juiste 
keuze gemaakt om dertien dagen lang met 65 andere 
deelnemers naar Italië te gaan? Zou ik het wel naar mijn zin 
hebben? Zou het niet te druk worden? Heel even overwoog ik 
zelfs om mijn aanmelding te annuleren. 



Ik ben intens dankbaar dat ik dat niet heb gedaan en toch ben 
meegegaan. 
Ja, het waren dertien ontzettend drukke dagen, waarin er veel 
van je wordt gevraagd. Op het gebied van samenwerking, 
energie en geduld. Maar wat je ervoor terugkrijgt, weegt daar 
ruimschoots tegenop. Je krijgt vriendschappen voor het leven.  
Je hoort getuigenissen van andere jongeren die je nooit meer 
vergeet. Je ervaart een diepe saamhorigheid.  
Je voert gesprekken die je levenslang bijblijven.  
Je voelt je gesterkt door de energie van een groep jongeren 
die allemaal voor hetzelfde geloof bij elkaar zijn.  
Je krijgt een enorme lading energie en geestkracht, waardoor 
je je vermoeidheid vergeet.  
Je voelt de liefde van God op een manier die met geen pen te 
beschrijven is. Je ervaart Zijn aanwezigheid. Je voelt de Heer, 
Christus.  
Je voelt Hem wanneer je opstaat. Je voelt Hem wanneer je 
gaat slapen. Je voelt Hem onderweg. Je voelt Hem in de 
gesprekken.  
Je voelt Hem tijdens de maaltijden. Je voelt Hem tijdens de 
vieringen. Je voelt Hem de hele dag door. Constant. 
Wat ging er achteraf door mijn hoofd?  
“Hoe heb ik ooit kunnen denken dat ik de enige was die 
geloofde?” 
Het is bijna onmogelijk om deze reis kort samen te vatten. 
Toch wil ik graag mijn hoogtepunt met jullie delen. 
Als iemand mij vraagt: “Nahrein, wat was nou echt het mooiste 
moment van de reis?” dan vind ik het lastig om één antwoord 
te geven. De hele reis was – oprecht – één groot hoogtepunt. 
Maar er is één moment waarop ik de Heer op een bijzondere 
en intense manier heb ervaren.  
Een moment dat er voor mij echt uitsprong: de aanbidding op 
het veld. 
Ik ben eerder bij aanbiddingen geweest. Tijdens zulke 
momenten word je stil, kom je dichter bij God, en voel je Zijn 
aanwezigheid — een prachtig, warm en hartverwarmend 
gevoel. 



Maar de aanbidding op het veld... zoiets had ik nog nooit 
meegemaakt. Eén miljoen jongeren, op een immens groot 
veld, geknield voor het Allerheiligste. 
Wat je dan voelt, is onbeschrijfelijk. Je wordt overspoeld door 
een golf van liefde — alsof er een warm, zacht deken om je 
heen wordt geslagen, dat niemand je meer kan afnemen. Het 
is een gevoel van vertrouwen, van geruststelling, van kracht, 
van waardering. Het is het gevoel van onze lieve Heer — de 
Heer die voor ons aan het kruis is gestorven. 
Vanuit de grond van mijn hart wens ik ieder mens dit toe: om 
Zijn aanwezigheid te ervaren, Zijn liefde te voelen, en deze 
liefde door te kunnen geven aan anderen. 
Soms voelt het alsof niets in de wereld er nog toe doet — alsof 
niets je meer kan tegenhouden. En zelfs wanneer er 
momenten komen waarop alles in je leven lijkt mis te gaan, 
weet dan dit: je hebt altijd, maar dan ook altijd, God om op 
terug te vallen. Hij verlaat je nooit. 
 

Dierendag, Franciscus en de dierenzegening 
Zegen-de-dieren-dag Vier oktober is het grote feest van 

Werelddierendag! Wat veel mensen niet weten is dat 

dierendag op 4 oktober valt, omdat het dan de feestdag van 

Sint Franciscus is. Het is een prachtige traditie in de 

wereldwijde Kerk, al zeg ik het zelf. Het heet: “zegening van 

alle dieren of dierenzegening”. Dag Kerken en 

geloofsgemeenschappen nodigen rond 4 oktober (de van St. 

Franciscus van Assisi, later: Werelddierendag) de boerderij- en 

huisdieren uit om met hun baasjes naar de kerk te komen voor 

het ontvangen van de zegen van God de Schepper. Daar 

kunnen ze in een speciaal voor hen en de schepping 

ontworpen liturgie een persoonlijke zegen ontvangen in Naam 

van God, Schepper van hemel en de aarde.  

Daarom nodig ik u allen, iedereen, uit om op zondag 5 

oktober om 10.00 uur na de Heilige Mis te komen. Van harte 



Bankrekening: Parochie Johannes de Doper:  
NL 91 RBRB 098.29.12.587 

welkom in de kerk van Limmel met uw/jullie huisdier(en), zodat 

de zegen kan worden ontvangen voor een gezond en gelukkig 

gezinsleven van de dieren bij hun baasjes! Uiteraard 

ontvangen ook de knuffeldieren de zegening.  

 

H. Johannes de Doperkerk - Limmel / Nazareth 

 

Zondag 7 september 2025 – 23
de

  zondag door het jaar 

09.00 uur H. Mis voor Bidden wij voor onze families, 

vrienden en bekenden. 

Zondag 14 september 2025 – KRUISVERHEFFING  

09.00 uur H. Mis H.Mis voor Huub Erckens.  

Zondag 21 september 2025 – 25
de

  zondag door het jaar 

09.00 uur H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon en  

voor alle zieken thuis en in ziekenhuis  

Zondag 28 september 2025 – 26
de

  zondag door het jaar 

09.00 uur H. Mis voor Rob Pelzer en vrede voor de wereld.  

Zondag 5 oktober 2025 – 27
de

  zondag door het jaar 

09:00 uur H. Mis Voor alle geestelijken in de wereld dat zij 

hun taken met overtuiging blijven vervolgen. 

10.00 uur   Dierenzegening 

 
 

 
Parochiecentrum :  Parochiebureau Amby-Limmel-Nazareth 

Ambyerstraat Zuid 90A 
6225 AJ  Maastricht 

Telefoon   : 043-3520100 

KAPELAAN AUSTIN   : 06 – 87971327 
PASTOR MATTIE JEUKENS OFM  : 043 – 3634348 
PRIESTERWACHTDIENST   : 043 – 6314500 


