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Veertigdagentijd 
We weten wat er gaat gebeuren. 

 
De blijde boodschap is een bedreiging 

voor de mensen die het verbond 
met de Eeuwige 

niet de ruimte geven 
om echt bevrijdend te zijn. 

 
Toch zal er door lijden en dood heen 
een nieuwe werkelijkheid ontstaan. 

 
De verrijzenis is een boodschap 

die door iedereen 
als bevrijdend mag worden ervaren. 

 
Broeder Kees Gordijn FIC 

 



5 APRIL PELGRISMTOCHT NAAR HET H.PATERKE VAN 

HASSELT  

Het is al een heuse traditie, onze tocht naar Franciscaans 

Hasselt, te voet, met de fiets, met de bus of op eigen gelegenheid. De 

wandelaars vertrekken om 07.00 uur vanaf de Lourdeskerk. De 

fietsers eveneens vanaf de Lourdeskerk om 15.00 uur en de 

busreizigers vanaf 15.30 vanaf de Lourdeskerk. Natuurlijk kun je ook 

op eigengelegenheid gaan. De kerk is in de Minderbroedersstraat. In 

de Lourdeskerk is er die zaterdag 5 april geen avondmis, deze is voor 

één keer om 18.30 uur in de kerk van het Heilig Paterke in Hasselt, 

opgeluisterd door een ensemble van de Gele Rijders. Je moet er 

gewoon bij zijn. Je kunt je op de pastorie, Voltastraat 45 opgeven of 

bellen naar 043 3634348  
 

De voorbereiding van de Eerste Heilige Communie is gestart: 10 

communicanten zijn enthousiast aan de slag! Zondag 13 april 

presenteren ze zich tijdens de viering in de Limmelkerk. 

Bij de communieviering komen de kinderen op woensdag 

middag naar de OLV Lourdeskerk voor de voorbereiding. Ze leren 

het kruisteken maken en het Wees Gegroet en Onze Vader bidden.  

Ze luisteren naar verhalen uit de Bijbel, en na de pauze 

knutselen ze, kijken ze film met de bijbel verhalen. En elke zondag 

ochtend komen ze om 9:00 uur naar kerk voor de heilige mis als 

misdienaar om mee te helpen. Dat vinden ze heel leuk..  

Presentatieviering 
Op zondag 13 april presenteren de communicanten die hun 

communie doen in de Limmelkerk zich. Tijdens de eucharistieviering 

om 9:00 uur vertellen ze iets over zichzelf en nemen ze hun 

palmkruis en laten ze zien hoe ze zichzelf hebben beschilderd. 

Zondag na afloop van de viering kunnen ze hun Palmpasen geven 

aan iemand die hen dierbaar is of iemand die op dit moment een 

steuntje in de rug kan gebruiken. 

Drie sleutels tot een vruchtbare Veertigdagentijd en Passen:  

We zijn opnieuw de Veertigdagentijd binnengegaan, een 

bijzondere periode van bezinning, gebed en bekering die ons 

voorbereidt op het grootste feest van ons geloof: Pasen. Dit jaar 

beleven we deze veertig dagen in het licht van de Heiligdomsvaart, 

met het inspirerende thema: ‘Wees een Bruggenbouwer’.  



De Kerk geeft ons drie krachtige hulpmiddelen om deze heilige 

tijd goed te beleven. Ten eerste: Groeien in onze relatie met God: een 

brug tussen God en ons. De vastentijd nodigt ons uit om dieper in gebed 

te gaan. Dit kan op verschillende manieren: door dagelijks stil te staan 

bij een Bijbeltekst, deel te nemen aan een extra viering of een moment 

van aanbidding, of eenvoudigweg door vaker in stilte met God te 

spreken. Zo kunnen wij ook weg naar onze Passen gaan.  

Ten tweede: Meer dan alleen afzien: een brug van verzoening en 

vergeving. We worden ook geroepen om bruggen te bouwen naar 

elkaar. De Vastentijd is de perfecte gelegenheid om ons hart te zuiveren 

en de eerste stap te zetten naar verzoening. Dit kan concreet door 

iemand te vergeven, een oude vriendschap te herstellen of meer open en 

liefdevol te zijn in onze relaties. De biecht, die in deze periode een 

bijzondere plaats inneemt, helpt ons om de brug van vergeving en 

genezing over te steken. Dus kunnen wij ook door deze sacrament van 

biecht of vergeving gaan wij dicht bij Christus en weg naar de 

verrijzenis de Passen.  

Ten derde: Liefde en delen: een brug van naastenliefde. Echte 

bekering uit zich in liefdevolle daden. Wie in de Veertigdagentijd zijn 

hart opent voor anderen, deelt niet alleen materiële hulp, maar ook 

aandacht, tijd en vriendelijkheid. Wij zijn een familie met elkaar als een 

gemeenschap. Zo kunnen wij ook onze liefde elkaar delen met 

medemensen in onze parochies, families, vrienden en bekenden en 

beuren. Zo kunnen wij elkaar delen wij en gaan wij samen naar Passen. 

 

Koningsdag 26 april:  

Sinds de kroning van koning Willem-Alexander in 2014 vieren 

we Koningsdag elk jaar op 27 april. Tenzij deze datum op een zondag 

valt, dan mag je je felicitaties al een dagje eerder geven: dan vieren we 

namelijk Koningsdag de zaterdag ervoor. Dat gebeurde zelfs meteen op 

de eerste Koningsdag in 2014.  

Waarom we Koningsdag niet op zondag vieren?  

Af en toe, ongeveer eens in de zes jaar, valt Koningsdag op die 

‘verkeerde dag’. Al sinds 1980 wordt het feest (vóór 2014 was dat nog 

Koninginnedag) nooit op zondag gevierd. Dat werd destijds vastgelegd 

in een koninklijk besluit, ondertekend door de toenmalige koningin 

Juliana. De reden hiervoor? De christelijke waarde van zondagsrust, 

aldus het Reformatorisch Dagblad. 



Bankrekening: Parochie Johannes de Doper:  
NL 91 RBRB 098.29.12.587 

H. Johannes de Doperkerk - Limmel / Nazareth 

 

Zondag 6 april 2025 – 5de  zondag veertigdagentijd 

09.00 uur H. Mis voor Bidden wij voor onze families, vrienden en 

bekenden. 

Zondag 13 april 2025 – Palmzondag : Communie kinderen 

presentatie Heilig mis 
09.00 uur H. Mis voor Jaardienst Jean Bertholet en voor het 

geestelijk en tijdelijk welzijn van alle bewoners van 

Limmel en Nazareth en voor de Communie kinderen en 

hun families.  

Donderdag 17 april 2025 - Witte donderdagmis 

18:00 uur H. Mis voor de Paus, Bisschoppen, priesters en diakens  

Vrijdag  18 april 2025 - Goede Vrijdag  

14:00 uur Kruisweg  

Zaterdag 19 april 2025 – Paaswake  
19.00 uur H. Mis voor Rob Pelzer en Jaardienst Rob Cristiaens , 

 Voor de Communie kinderen en hun families en voor de 

hele parochie federatie Maastricht oost 

Zondag 20 april 2025 – Plechtige viering van Pasen   
09.00 uur H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon en voor vrede in 

de wereld 
Zondag 27 april 2025 – 2de Zondag van Pasen 
09.00 uur H. Mis voor alle zieke mensen in thuis en ziekenhuis. 

 Bidden wij voor onze families, vrienden en bekenden. 

 

Parochiecentrum :  Parochiebureau Amby-Limmel-Nazareth 

Ambyerstraat Zuid 90A 
6225 AJ  Maastricht 

Telefoon   : 043-3520100 

KAPELAAN AUSTIN   : 06 – 87971327 
PASTOR MATTIE JEUKENS OFM  : 043 – 3634348 
PRIESTERWACHTDIENST   : 043 – 6314500 


